eeN OPeRa BARING

IN apriL geeft ny DRIE eXCLUSIeve CONCERLEN

IN NeDeRLAND. We ONtmoeteN De wWeRrReLDBeROembDe ItaliaaNse teNOR eN KRIJGeN

twaalf mINUteN om Hem Het Hemb VaN Het Lijf te VRageN.

Tekst: Harold Joéls OPe Rd ONtmoet POP eeN VerRRUKKeLIjke OPeNBARING.
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~ Aless nc . y i * i voor: \ ‘drk\ schrijft. Een operazanger hoeft geen bood- meestal maar één dimensie: die van de pathos, charts en mijn éIP.um ‘Insieme a te’ werd
_ Als leider van de band zorgt hij voor de o B schap te hebben. Het is Puccini die iets wil de wanhoop, de erotiek. Kortom, die van de binnen enkele maanden vier keer platina.”

e ?.F*"-._‘}' ijke businessclub viert z'n jubileum nodige ontspanning, waardoor de performarpce = L . . 0 zeggen. De zanger is een muzikant.” hevig oplaaiende passies. Het is de springpla"ni( \;(do en

1 h ad zin in een feestje. De soundcheck is uiteindelijk tot in de perfectie staat. Zijn ‘Las-j reperto #f B, internationale carriere.

~ een wonderlijk schouwspel. Geen donkere sione’ voor de muziek is Emgenaakbaar. Op ﬁjn  omr g De kern van opera en de rol van een opera- wereld, verzorgt een oBtrédé ;

e négrilren'.-Ook opera-associaties als zwaar, negende neemt hij zanglessen. Achtjaa*‘zr f ~ altijd wel ¢ ;.‘ ’ zanger is boven tafel. In opera praat je niet over De bescheiden Safina blijft het bijzonder voetbal in Seoel, werkt samen me e r
beladen en smetteloze zwarte kostuums zijn gaat hij naar het conservatorium in Florence I' t‘- | sociale problemen, maar over hoop en liefde. vinden om in Nederland op te treden. Elton John, Rod Stewart en Sarah Brightman,
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niet aan de orde. Nee, getooid in spijkerbroek, om daar opera te studeren. In 1990 debuteert MUZIEKGES EDENISLES - % Je zingt over de bohémienne; het leven in de “Jullie hebben een speciale plek in mijn hart,” zingt in het Vaticaan voor de paus en brej
een vest en een fles water in de hand werkt hij Safina als 'Rodolfo', de mannelijke hoofdrol in: -fi‘de'l vraa g g “veertiende eeuw in Parijs. Giacomo Puccini vertelt hij ontspannen. “Het was tijdens Night 2003 en 2007 opnieuw een album uit.

aan het optimale geluid voor die avond. Puccini’s La Boheme. Hij treedt op in ‘s werelds zijn ordt beschouwd als een van de beste opera- of the Proms in 2000 in Rotterdam waar Momenteel is hij druk bezig met een nieuwe

En tjonge, wat een stem! Hij grapt wat met meest prestigieuze zalen, waaronder de Barbican ,gee;h'rockzd‘,l g | '1 omponisten aan het eind van de 19e en het ‘Luna’ werd opgepikt door het publiek. cd, waarin hij samenwerkt met Romano
de musici en trekt gekke gezichten op het in Londen en Teatro Bibiena in Mantova. g schoonheid. Neem begin van de 20e eeuw. Zijn kijk op het genre Totaal onverwacht! Zonder publiciteit, geen Musamarra, met wie hij in 1999 ‘Insieme a tie”
podium. “Ik een businessman? De zakenman Zijn voorliefde voor klassiek, neemt niet weg gegewﬁ, dus wat wil je C ' as overigens opvallend. Waar in veel opera’s marketingmachine die erachter zat, gewoon opnam. “Het is lang geleden met Romano. Mijn
in mij is een dummy. Op het podium ben dat hij ook U2, Genesis, Depeche Mode en { ~ kan ehnieuyve stijl ¢ e '_ s “het liefdeskoppel aan het eind van het een kwestie van de juiste snaar op het juiste eerste album is het beste tot nu toe. Ik hoop

. d - ' . e . [ - . : »
ik een regisseur”” The Clash bijzonder kan waarderen. “Of het nu van de zanger 'qn|1 precies te N 'schouwspel ft, bespelen Puccini's opera’s moment. De single stond 14 weken in de dat succes weer te evenaren.
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Luna tu
Quanti sono i canti che hai ascoltato gia?
Desideri che attraverso i secoli
Han solcato il cielo per raggiungerti
Porto per poeti che non scrivono
E che il loro senno spesso perdono
Tu accogli i sospiri di chi spasima
E regali un sogno ad ogni anima

Luna che mi guardi, adesso ascoltami

Jij maan
Hoeveel liedjes heb je al gehoord?
Verlangens die in de loop der eeuwen
de hemel hebben doorkliefd om bij je te komen
Voorgedragen door dichters die niet schrijven,
en die hun verstand vaak verliezen
Jij verzamelt de zuchten van verliefden
En schenkt een droom aan elke ziel

Maan die mij gadeslaat, luister nu naar me

“eeN OperAZANGeR Hoeft
GeeN BOODSCHdAp te HeBBeN.
Het IS PUCCINI DIe Iets WIL ZeSCeN.”
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